Bezoek aan het stadhuis van Nijmegen door gildegidsen van Gilde Nijmegen.

In de rondleidingen door Nijmegen door gidsen van het Gilde Nijmegen, vormt het
historische stadhuis een wezenlijk onderdeel van het verhaal over de historie van onze
stad.

Bouwkundig interessant zijn o.a. de naam van de architect, die ook tekende voor de
bouw van de Latijnse school van Nijmegen, de beelden van de diverse keizers die onze
burcht enige tijd bewoond hebben, de medaillons boven aan de voorgevel, de originele
oude voordeur met de latijnse spreuk over het belang van de rechtspraak, de
schepenhal, de Vrede van Nijmegen, de Trevezaal. Deze zaken bespreken de gidsen
buiten het gebouw op de gewone, historische rondleidingen.

Speciale wandelingen onder de naam: “ Verborgen plekjes ” vinden plaats op
dinsdagmiddagen (reguliere wandeling) en via intekening op de website van het Gilde
Nijmegen.

De gids neemt de groep belangstellenden mee het stadhuis in en vraagt aan de
medewerker achter de bali welke locaties te bezoeken zijn. Als er geen huwelijken
plaatsvinden en/of besprekingen zijn in de burgerzaal of trévezaal, mogen deze locaties
bezocht worden.

Wij gidsen trachten altijd rekening te houden met de gebruikers van het stadhuis door
dit overleg aan de balie.

In de Burgerzaal hoort men over het belang van de wandtapijten(Aeneas serie), in de
Schepenhal gaat het over bestuurszaken, en rechtspraak, (met een verwijzing naar de
folterkelders en de Blauwe Steen), De Trevezaal gunt ons een blik in de historische
Vrede van Nijmegen, de burgemeestersgalerij wordt bezocht, evenals de folterkelders.
Vooral in deze laatste locatie vergasten wij ons gehoor op anekdotes over rechtspraak,
straffen en opsluiting, o.a. van burgemeester Roukes en de strijd tussen de oude en de
nieuwe plooi.

Belangwekkende episodes uit de geschiedenis van Nijmegen worden “tastbaar” door ons
bezoek aan het historisch stadhuis, waarbij het bezoek aan de kelders bij velen een
diepe indruk achter laat . Alle onderdelen van ons bezoek vormen samen een eenheid,
waarbij vooral een bezoek aan de kelders eigenlijk niet gemist kan worden.

Nijmegen, 12 december 2016.
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