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Van: Maria Foerier [mailto:mail@mariafoerier.nl]

Verzonden: maandag 12 oktober 2015 15:53 GEMPEN = NUJMEGEN
Aan: Griffie - '
Onderwerp: bijdrage debat over tijdelijke erkende woningen 9!%??71{}&htelingen op het Kops Plateau

afgedaan:
Geacht gemeentelid,

Er wordt opnieuw volop gediscussieerd over de opvang voor vluchtelingen, nu
gaat het weer om de vraag of het verstandig is om 50 tijdelijke woningen neer te
zetten op het Kops Plateau.

Ik wil graag op een constructieve manier een bijdrage leveren aan deze discussie,
vandaar deze mail.

Persoonlijk ben ik erg huiverig voor noodwoningen waarin mensen die nergens
terecht kunnen voor een relatief korte tijd worden gehuisvest. Wat moeten ze daar
doen, behalve met een uitkering wachten op wat er daarna weer zal volgen?
Rondhangen? Daar zal die buurt niet op vooruit gaan.

Maar waarom niet van de nood een deugd maken ? Is het geen beter idee om in
plaats van tijdelijke woningen, kleine permanente woon/winkelpanden te bouwen,
waarin erkende vluchtelingen echt aan hun toekomst kunnen werken? Dus
kleinschalige winkeltjes die ook een woonfunctie hebben. Erkende vluchtelingen
zouden daar (voorlopig met enige steun) bijvoorbeeld een groentewinkel, bakkerij,
kapper, of computerondersteuningwinkel kunnnen beginnen.

Kort samengevat: laat erkende vluchtelingen die daarvoor voelen een
ondernemersplan maken voor kleinschalige winkeltjes. Beloon de mensen met
plannen die de meeste kans van slagen hebben met een woon/werkruimte en
tijdelijke ondersteuning.

Een groot voordeel boven bijvoorbeeld die tijdelijke noodopvang op het kops
plateau: je haalt mensen uit hun slachtofferrol. Je kunt aan erkende vluchtelingen,
net als aan iedereen, toch ook de vraag stellen: wat kun jij voor deze maatschappij
betekenen?

Een kleinschalig ‘winkelcentrumje’ lijkt me een win-win-situatie, althans voor
buurten waar veel te weinig van dit soort activiteiten plaatsvinden.

Nijmegen-Oost is daar echter niet een van, lijkt mij. En om hier het natuurgebied
van het Kops Plateau te gebruiken lijkt mij eeuwig zonde. Ik zou persoonlijk veel
meer zien in zogenaamde 'slaapwijken' als Brakkenstein en Lindenholt
bijvoorbeeld. '

In het centrum, waar ik zelf woon, staan overigens ook nog wel wat pandjes leeg
waar dit soort initiatieven kunnen worden genomen.

Ik hoop van harte dat u dit plan serieus in overweging wilt nemen.

Vriendelijke groet, Maria Foerier
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