Van: I
Verzonden: vrijdag 6 september 2024 09:10

Aan: Secretariaat Burgemeester <secretariaatburgemeester@nijmegen.nl>; Griffie Nijmegen
<griffie@nijmegen.nl>
Onderwerp: Coffeeshops

Beste heer Bruls en leden van de gemeenteraad,

Wij lazen in de krant dat er wordt nagedacht over een soepeler coffeeshop beleid. Hoewel we het
idee steunen dat coffeeshops niet als crimineel moeten worden behandeld, zijn we er wel op tegen
dat coffeeshops weer in woonwijken worden geplaatst.

Wij hebben jarenlang naast voormalig coffeeshop Labda in Bottendaal gewoond en het was een
verademing toen deze gesloten werd.

Er was heel veel overlast van de bezoekers van de coffeeshop. Bezoekers (veel uit Duitsland) die
midden op straat parkeren, schreeuwen, radio hard aan, hard rijden door de (eenrichtings)straat,
kleine kinderen die in de auto worden achtergelaten zodat papa of mama wiet kan halen, nog voor
het wegrijden een joint opsteken en dan wegscheuren. Meestal kun je mensen niet aanspreken want
er wordt meteen gedreigd.

Om maar te zwijgen van de overvallen die er op de coffeeshop zijn geweest die voor een heel
onveilig gevoel zorgen.

Daarnaast het onveilige gevoel dat er is in het Thieme-parkje waar veel bezoekers hun gekochte wiet
gaan oproken. Nu nog trouwens want de coffeeshop in de Ruiterstraat is er nog steeds. Daar is de
overlast er nog steeds.

Er wonen veel kinderen in de wijk waarvoor dit heel onveilig voelt.

We hopen heel erg dat er niet opnieuw coffeeshops in woonwijken worden geplaatst. Het zou zelfs
erg prettig zijn als de laatste coffeeshop uit Bottendaal zou vertrekken.

Met vriendelijke groet,
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