
Van: Marc De Koninck   

Verzonden: zondag 9 juni 2019 15:03 

Aan: Gemeenteraad Nijmegen 
Onderwerp: SPOED! Dé kastanjeboom van Nijmegen wordt vernietigd!  

 

ALARM! 

 

Lectori Salutem,  

 

Buurtbewoners, onder wie ik, zijn hevig verontrust over wat op dit moment dé boom van 

Nijmegen, de monumentale Kastanje aan de Marikenstraat bij De Schommel, wordt 

aangedaan. Tot verbijstering van omwonenden en passanten zijn brandweer en andere 

diensten gisteren, zaterdag, buitengewoon rigoreus te werk gegaan (‘omdat we geen kleiner 

materieel bij ons hebben’...) om de boom na de storm van afgelopen week te ontdoen van één 

kleine gebroken tak. Met dat geringe doel is de boom simpelweg grotendeels gesloopt! 

Overduidelijk zonder dat de slopers enig benul hadden van de iconische betekenis van deze 

oude maar kerngezonde reus, die het emotionele hart vormt van Nijmegen.  

Deze boom heeft het bombardement van februari 1944 gezien en waakt over het aandoenlijke 

schommelmonument (voor de omgekomen kleuters en nonnen) op de eertijdse speelplaats. 

Terecht zijn de hele Marikenstraat en de nieuwbouw van het gemeentehuis twintig jaar 

geleden rond deze boom ontworpen.  

Onze grote vrees is thans dat wat er van de boom resteert nu inmiddels door de brandweer zélf 

onevenwichtig c.q. onveilig is gemaakt en in de komende uren of dagen verder zal worden 

vernietigd. De slopers zijn overduidelijk nog niet klaar met hun onbezonnen actie, zogenaamd 

omdat ‘veiligheid voor alles’ gaat. En dit al omdat het drama zich toevallig op een zaterdag 

voltrok, toen het gemeentehuis gesloten was en onze bestuurders niet met eigen ogen voor 

hun raam datgene zagen gebeuren waarin ze ongetwijfeld zouden hebben ingegrepen. Wij 

hopen vurig dat zij nu alsnog redden wat er te redden valt.  

 

Hartelijke groet, 

 

Marc De Koninck  
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